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Wellicht is het u al opgevallen als u over
de Schoterweg en het Soendaplein reed:
de kapel van het Sint Barabara kerkhof
staat er weer als nieuw bij. Na een gron-
dige renovatie van de buitenmuren is de
kapel weer in volle glorie te bewonde-
ren. De oprit werd al eerder opnieuw
ingedeeld met een aantal parkeer-
plaatsen. Het mooie bomenlaantje
moest daarvoor verdwijnen maar dat
geeft nu wel een mooi zicht op de kapel
vanaf de straatkant. Er zijn wel nieuwe
bomen terug geplant, dus over een paar
jaar is ook de groene entree weer terug.
Nieuwe perkjes voor de kapel maken het
geheel compleet.

In 1886 werd het initiatief genomen om
een katholieke begraafplaats te stichten
in de gemeente Haarlem. Tot op dat
moment werden de Haarlemse katholie-
ken begraven op het katholieke gedeelte
van de algemene begraafplaats aan de
Kleverlaan. De katholieken in Schoten
hadden hun eigen begraafplaats achter
de kerk van Onze Lieve Vrouw van Ze-
ven Smarten en H. Bavo (de huidige
Mariakerk). De nieuwe begraafplaats
mocht niet te ver van de stad liggen en
uiteindelijk werd 2 bunder land gekocht
aan de Schoterweg in de gemeente
Schoten. Dat was het stuk grond van de
kwekerij Tuba Flora. Het heeft nog wat
jaren geduurd en er moesten veel pro-
blemen overwonnen worden maar op 2
november 1892 werd de begraafplaats
officieel ingewijd. De begraafplaats
kreeg als naam Sint Barbara. De heilige
Barbara werd vanaf de middeleeuwen
aanbeden als beschermheilige bij een
ongewone en onvoorziene dood. Ze is
ook de beschermheilige van veel be-
roeps-groepen (onder meer mijnwerkers
en tunnelbouwers) en zij werd aange-
sproken als bescherming bij onweer en
heftige koortsaanvallen.

De kapel en de gebouwen aan weerszij-
den van de ingang zijn ontworpen door
de architect N. Nelis en gebouwd door
aannemer Sleuters. Het heeft nog heel
veel voeten in de aarde gehad maar uit-
eindelijk werd er een aannemingsom
overeen gekomen van 23.300 gulden.

De kapel is ontworpen in de indertijd
zeer populaire Zwitserse chaletstijl. Ken-
merkend daarvoor is het vele houtwerk,
zowel binnen als buiten. De kapel is op-
getrokken uit rode baksteen met metsel-
mozaieken van gele, zwarte en rode bak-
steen en grijze kalkzandsteen. Heel bij-
zonder is dat de kapel duidelijk zichtbaar
is vanaf de Rijksstraatweg en Schoter-
weg. Dit betekent dat het altaar in de
kapel naar het westen is gericht in plaats
van het meer gebruikelijke oosten. Er
zijn ook neogotische stijlkenmerken te-
rug te vinden in de vorm van de hoge
vensters en de hoge gewelfde absis.
Overigens wel met een typisch 19%
eeuws sausje, het gewelfde plafond is
gepleisterd in plaats van gemetseld.

Binnen in de kapel valt meteen het al-
taarstuk op, gemaakt door Haarlemmmer
F.L. Stracke. In het midden een groot
relief van Sint Barbara, aan de zijkanten
geflankeerd door beelden van H. Josef en
H. Maria enerzijds en H. Bavo en H. An-
tonius van Padua anderzijds. Het altaar-
stuk werd geschonken door pastoor Dan-
kelman, een van de drijvende krachten
achter de oprichting van Sint Barbara.
De H. Bavo is de patroonheilige van
Haarlem, de andere beelden vertegen-
woordigen de Haarlemse parochies die
betrokken waren bij de totstandkoming
van deze begraafplaats. Heel opvallend is
het iets kleinere beeld van de H. Josef.
De reden is echter heel aards: het origi-
nele exemplaar is ooit spoorloos verdwe-
nen en nooit terug gevonden. Het huidi-
ge beeld is daarom een replica van het
origineel. De kapel heeft aan de voorzij-
de wel iets weg van de voormalige Sint
Bavokerk van Schoten.
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Het loont zeker de moeite eens een kijk-
je te nemen op de begraafplaats en in
de kapel. Vooral op zonnige dagen geeft
het zonlicht een prachtige kleuring door
de hoge glas-in-lood ramen.

(bron: Sint Barbara, 110 jaar sluimeren
in gewijde aarde, serie Haarlemse mini-
aturen deel 28)







