Prot. Chr. Nijverheidsschool
Tetterodestraat

De school begint in 1885 als Christelijke Avondnaaischool. Vijf
avonden per week krijgen meisjes van 11 tot 14 jaar les in naaien
en nuttige handwerken. Overdag werken deze meisjes in een
dienstje. De ruimte waar deze lessen worden gegeven, wordt
gehuurd van de Jongelingenvereeniging aan de Lange Marga-
rethastraat. In 1925 wordt deze Christelijke Avondnaaischool
omgezet in een dagschool: de Protestants Christelijke Nijverheids-
school (PCN). Zes jaar later krijgt ze een zelfstandige ruimte aan
de Tetterodestraat 109. Hier kunnen meisjes die enkele klassen
ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) doorlopen hebben de opleiding
tot hulp in de huishouding, kostuum-, verstel- of huisnaaister
volgen. Meisjes met het eindexamen ULO of de driejarige HBS
kunnen de opleiding tot huishoudkundige volgen. Deze opleiding
vormt een goede basis, niet voor werk in de huishouding, maar
voor opleidingen tot verpleegster, maatschappelijk werkster of
lerares in huishoudkundige vakken. Meisjes met alleen lager
onderwijs moeten eerst het zevende en achtste leerjaar volgen.

Opleiding tot lerares

Vrijwel alle leraressen die in het verleden aan de diverse huis-
houdscholen lesgeven, hebben zelf enkele jaren op deze school
gezeten en hier hun onderwijsakte gehaald. Een 3-jarige HBS, een

ULO B-diploma, maar ook enkele jaren MMS geven toegang tot de

opleiding. )

Gekozen kan worden uit:

- N VIl Huishoudkunde en wasbehandeling
- N VIIl Koken en voedingsleer

- N XIl Complete opleiding van alle vakken

- N XX Kinderverzorging en -handarbeid

- NA Kostuum- en linnennaaien

- NS Naald- en sierkunst

Voor alle opleidingen dienen de meisjes van de lagere opleidingen
als proefleerling om de didactiek van het vak te oefenen.

Met de akte N XlI op zak is de lerares bevoegd om lessen in
koken, wassen, strijken en huishoudelijk werk te geven, inclusief
de bijbehorende theorievakken als voedingsleer, warenkennis en
gezondheidsleer.




Tweede Wereldoorlog

Tijdens de oorlog kent de PCN een klas van “speciale stand" voor
meisjes van goede komaf die vanwege de oorlog niet naar de
kostscholen in bijvoorbeeld Zwitserland kunnen afreizen. Daarom
bezoeken ook leerlingen met eindexamen vijfjarige HBS en
Gymnasium de school. Zo volgen er gedurende deze jaren meer
dan 1000 leerlingen de diverse cursussen.

De school heeft voor de Tweede Wereldoorlog, net als de
Haarlemsche Huishoud- en Industrieschool, een internaat voor
inwonende leerkrachten. Tien kamers in totaal, waarvan één
logeerkamer. Tijdens de oorlog wordt de logeerkamer plus een
andere vrijstaande kamer aangeboden aan twee onderduikers:
Adriaan en Olivier (schuilnamen ontleend aan het schelmenduo
dat in een aantal romans van Leonhard Huizinga een hoofdrol
speelt). Om hun verblijf zo geheim mogelijk te houden, verlaten
de mannen elke ochtend om half acht de school, zodat de
leerlingen niets in de gaten zullen krijgen. Toch worden ze op
gegeven moment verraden. Het verhaal gaat dat een NSB-leer-
ling hiervoor verantwoordelijk is. De Duitsers stormen de school
binnen maar treffen de mannen niet. De inwonende lerares
Koken en Voedingsleer ziet het allemaal gebeuren. Zij geniet op
dat moment op haar balkon van de zomerzon - iets waar zij veel
van houdt. Haar kamer grenst aan die van Adriaan en tussen die
twee klikte het direct. Een ware romance was geboren, vlak na de
oorlog zijn zij getrouwd.

De school is van eind 1944 tot 1945 gesloten geweest. Er is 'niets
meer om te eten, te koken en te naaien, alleen maar om te
verstellen’. In het najaar van 1944 kan er ook nauwelijks meer
worden gestookt. Alleen op de kamer van de directrice is nog een
brandend potkacheltje.

Net na de oorlog is van alles op de bon, zo ook boter en suiker.
Onontbeerlijke ingrediénten als er koekjes en appeltaart bakken
op het programma staat. De meisjes kijken met plezier uit naar de
dag dat dit op het lesrooster staat. Het is al te lang geleden dat zij
zo'n traktatie hebben gehad. Het rauwe deeg smaakt de meisjes
dan ook heerlijk. Al snel is de hoeveelheid deeg danig geslonken.
Bij de appeltaart valt dat niet zo op. Het deeg wordt gewoon wat
dunner uitgerold en de reepjes voor het ruitpatroon bovenop
worden wat smaller, maar bij de koekjes valt dit niet weg te
werken. De hoeveelheid die uit de oven komt, is aanzienlijk
minder dan de lerares verwacht. Prompt worden de koekjes
gewogen en komt het snoepen aan het licht. Voor straf moeten de
leerlingen etensbonnen van thuis inleveren. Dat vie!‘t‘egen!

Niet alle voedselingrediénten worden met bonnen aangeschaft.
Een enkele keer wordt aan de school gevraagd om voor “Militair
Gezag” te koken. Het is voor de meisjes een mooie manier om
eindelijk weer eens een diner samen te stellen, uitgebreid te
koken en de tafels feestelijk te dekken. Ze zien de heerlijkste
dingen, die ze jarenlang niet gezien en zeker niet gegeten
hebben, voorbij komen. Ook mogen ze de Hoge Heren bedienen.
Zoals een van de leerlingen het omschrijft: ‘Dit was altijd een hele
zenuwentoestand.’

Geloof

Het eerste jaar na de oorlog was een heel bijzonder jaar. In de
opleiding voor Huishoudkundige waren alle geloofsrichtingen
vertegenwoordigd: Ned. Hervormd, Doopsgezind, Luthers, Re-
monstrants, Gereformeerd, Artikel 31, maar er waren ook meisjes
zonder godsdienst. Voor de leerlingen betekent dit felle discussies
over het geloof, terwijl zij op hun knieén de marmeren vloeren

schuren. Voor de school betekent het één uur Godsdienstonder-
wijs per week, iedere morgen met de hele school psalmen zingen
en zaterdags om 12.00 uur een weeksluiting. Die zaterdagse
weeksluiting is voor de klas Huishoudkunde behoorlijk hinderlijk,
want deze valt midden onder de strijkles. En elk kledingstuk moet
voordat de strijkbout eroverheen mag, bevochtigd worden. Weer
terug in het strijklokaal is het kledingstuk natuurlijk helemaal op-
gedroogd en kunnen de meisjes weer van voor af aan beginnen.
De PCN heeft steeds meisjes van alle geloofsovertuigingen (of
zonder) toegelaten, maar dat de school het protestants-christelijke
gedachtegoed vertegenwoordigt blijkt als ook nog begin jaren
zeventig elke ochtend voor aanvang van de lessen in de hal
psalmen gezongen worden. Gelovig of niet, iedereen zingt mee.
Op de piano, die vlak om de deur bij de ingang van de school
staat, liggen stapels psalmboeken gereed. ledereen die binnen-
komt pakt een boekje, neemt haar plaats in en zingt. Zo ook een
leerling die zonder geloof is opgevoed. Braaf als ze is, heeft ze dat
lang volgehouden. Daarna beweegt ze alleen haar mond, maar
nog wel met het psalmboek opengeslagen in haar handen. Steeds
brutaler laat ze uiteindelijk het boekje gewoon op de piano
liggen. Ondanks het verplichte karakter van de ochtendzang, is ze
er nooit op aangesproken.

Lessen

Op de huishoudschool staan de keuken, het huis en het linnen
centraal. De meisjes leren koken - vandaar ook wel de geuzenaam
van de school de 'Spinazieacademie’ - het huishouden en naaien,
wassen en verstellen van kleding en linnengoed.

Is er een theedoek versleten, dan repareren de meisjes deze door
er nieuwe stukjes in te zetten. En een versleten laken wordt in
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