
 

 
Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 
 
 
 
 
Beste Schotenaren, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste editie van het Schoter Nieuwsblad van 2022. We hadden u graag plannen 
voor de komende periode voorgelegd, maar op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, moet nog 
steeds rekening gehouden worden met beperkingen als gevolg van het coronavirus. Gelukkig lijkt het 
wat beter te gaan, de omikronvariant van het virus zou minder ziek maken, maar het is nog niet voorbij 
en voorzichtigheid blijft geboden, evenals het vasthouden aan de maatregelen. Wel is er veel over 
Schoten en Haarlem-Noord te bekijken op onze website en Facebookpagina. Op de website van het 
Noord-Hollands Archief is een grote hoeveelheid informatie over Haarlem beschikbaar. Het archief 
van Fotopersbureau De Boer, dat meer dan twee miljoen foto’s omvat, is onlangs gedigitaliseerd en 
sinds kort te raadplegen. Hierover meer in dit Nieuwsblad. Verder is er ook de maandelijkse 
uitzending op Radio Haarlem105 met de talkshow ‘Haarlem Leeft! Nieuw in Noord’, waarin u wordt 
bijgepraat over ontwikkelingen in dit stadsdeel. Het programma is op de eerste maandag van de maand 
van 19.00 uur tot 21.00 uur te beluisteren.  
Ook dit keer treft u in dit blad meer en minder bekende zaken en tijdsbeelden aan. Ze zijn met veel 
plezier door de redactie bij elkaar gebracht. Wij hopen, dat u ze met evenveel plezier zult lezen. 
 
Frank-Michiel Boorsma 
voorzitter Stichting Historisch Schoten 
 

 
Winters plaatje. Sneeuwduinen op de Vondelweg in 1979. 

 Winter 2021 - 2022 
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Het Spaarne en het Jaagpad, een tijdsbeeld in tekst uit 1937. 
 

Wat was Haarlem met zijn naaste omgeving driekwart eeuw geleden geheel anders dan nu. In en om de 
stad is zeer veel veranderd, heele wijken zijn verrezen op de plaats waar vroeger weiland was, waarin de 
glanzende Hollandsche koeien vreedzaam graasden. Wat was het dorpje Spaarndam, dat nu een deel van 
Haarlem is, afgelegen. Wie er met een rijtuig naar toe wilde gaan, moest van Haarlem over Schoten naar 
Santpoort en vandaar langs den z.g. Slaperdijk naar Spaarndam rijden. Langs het Spaarne liep een smal 
jaagpad, waarop de paarden met hun jagers liepen, die de schepen in het Spaarne tegen de wind in voort 
zeulden. Dat Jaagpad had verscheidene hooge, smalle, wit geschilderde houten bruggetjes met aan de 
Spaarne-zijde een lage en aan de andere zijde een hooge leuning.  

Het Jaagpad langs het Spaarne is aangegeven, net als Het Kikkertje, Het Klooster en de Werf Conrad. 
 
Langs het Jaagpad stonden bij de scherpe bochten z.g. rolpalen, waarin de jaaglijn diepe groeven 
gesneden had. Medelijden voelde de eenzame wandelaar met het magere zwoegende paard (meestal 
een rossinant in zijn nadagen), dat een volgeladen schip voorttrok, aangespoord bij zijn zwaar werk 
door den niet zachtzinnigen jager, die zijn zweep niet spaarde. Voelde de wandelaar al het medelijden 
met het paard, dat op zijn ouden dag zoo’n hard bestaan leidde, dieper werd zijn medegevoel wanneer 
vrouw en kinderen van den schipper in de lijn liepen en het diepgeladen vaartuig tegen den wind en 

golven voorttrokken. Die menschelijke trekdieren waren 
wel diep te beklagen. Halverwege stond bij de sterke 
inspringende bocht van het Spaarne in het eiland een lange 
staak met aan den top een tonnetje. ‘Het Tonnetje’ , zooals 
het algemeen genoemd werd, was een baken voor de 
schippers, die het Spaarne bevoeren. Reeds enkele jaren is 
het ‘Tonnetje’  verdwenen, maar de Overtonstraat op de 
plaats waar eenmaal het Buiten Overton zich bevond, 
bewaart de heugenis daaraan. Wanneer men in die tijd van 
Haarlem langs het Jaagpad naar Spaarndam wandelde, dan  

          kwam men eerst aan den Spoorwegovergang, bij de lage  
          spoorbrug over het Spaarne. Deze brug is vele jaren een  
          groote belemmering geweest voor het drukke 

waterverkeer, daar zeilschepen en stoombooten vaak geruimen tijd voor de brug moesten wachten, 
voor er geopend mocht worden. Alleen kleine vaartuigen konden er onderdoor varen. Was men de 
brug gepasseerd, dan kwam men aan een hooge molen, daarnaast bevonden zich een stoom-houtzagerij 
en een tweetal woonhuizen. In den Kloppersingel lagen tal van glibberige balken, die op hun beurt 
wachtten om gezaagd te worden.  

Kinderen trekken een boot                         
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De balken lokten de jongens van die dagen tot varen uit en menige onvoorzichtige knaap gleed, al 
springende van de eene balk op de andere, in het water van den Singel en nam daarin een ongewild 
bad. De lage spoorbrug, de molen, de houtzagerij met de belendende huizen en de balken in den 
Kloppersingel zijn verdwenen, toen het nieuwe station de viaducten en de hooge spoorbrug gebouwd 
werden. Gebleven is de ‘Vrouwenbrug’ , maar het groote ijzeren hek, ‘Het Vrouwenhek’  is verdwenen. 
Gezicht op het Noorder Buiten Spaarne vanaf het Vrouwenhek richting Spaarndam 1725-1775 

 
Dat ‘Vrouwenhek’ kon met een ijzeren boom en kettingen gesloten worden, maar zoo lang mij heugt, 
heb ik het nooit gesloten gezien. Toch is er een tijd geweest, dat het na zonsondergang altijd gesloten 
werd. Dat was in den tijd, toen nog stedelijke accijnzen bestonden en er veel gesmokkeld werd van de 
stad naar buiten, maar vooral van buiten naar binnen, zooals nu nog geschiedt aan de Zuid - en 
Oostgrens van ons vaderland. De kruideniers te Spaarndam b.v. (een drankwet bestond nog niet) 
verkochten veel sterken drank aan de schippers wier schepen door de ‘Kolksluis’ aldaar geschut 
werden. In mijn jeugd (en die ligt wel meer dan een halve eeuw achter mij) heb ik wel horen vertellen, 
dat mannen en vrouwen, die op Maandag de marktdag te Haarlem, boodschappen in de stad waren 
gaan doen, zich verlaat hadden en na zonsondergang voor het gesloten ‘Vrouwenhek’  kwamen. Ze 
moesten dan langs het Prinsen-Bolwerk loopen naar den Varkensmarkt (nu Kennemerplein) om 
vervolgens door de Nieuwpoort (staande ongeveer op de plaats van de Noorderbrug) en langs den 
bochtigen Kloppersingel ‘t  ‘Jaagpad’ te bereiken. 
Aan het begin van het eigenlijke ‘Jaagpad’  lag het café ‘het Kikkertje’, dat vele Haarlemmers ook van 
middelbaren leeftijd, zich nog wel zullen herinneren. ‘s Zomers werden daar roeibootjes verhuurd, 
waarvan op warme Zomerzondagen een druk gebruik van werd gemaakt. 
Dan volgde de z.g. Meekrapfabriek. Jaren nadat de fabriek was opgeheven, was het water van de sloot 
langs den weg nog rood gekleurd. Voorbij de meekrapfabriek werd de Werf ‘Conrad’  (genoemd naar 
den beroemden Nederlandschen ingenieur ‘Conrad’), die daar heel wat leven bracht en weldra tal van 
arbeiders van werk en brood verschafte en Haarlem’s naam bekend maakte ver in het buitenland door 
zijn baggermachines, die o.a. in Rusland op de Wolga, Japan, Oost-Indië en Zuid-Amerika haar werk 
verrichten. Aan de overzijde van de ‘Conrad’ was een boerderij en even noordwaarts, aan denzelfden 
kant een houtzaagmolen, die nu reeds vele jaren verdwenen is. Een halve eeuw geleden lag tusschen 
het Spaarne en den Schoterweg een groote buitenplaats temidden van een bosch. In een deel daarvan 
bouwden jaarlijks een groot aantal reigers hun nesten. Dat buiten heette ‘Het Klooster’ . Het witte 
woonhuis stond met den voorgevel naar den Schoterweg, de achtergevel keek uit over het Spaarne. In 
het weiland tusschen het bosch en den Spaarndammerweg (het Jaagpad) graasden des zomers mooie 
Lakenveldsche koeien, de trots van den eigenaar. Wie in den zomerschemeravond langs het Spaarne 
wandelde, zag dan wel met breede wiekslag de reigervisschers naar hun nesten terugkeeren, waar ze 
begroet werden met een hevig gekrijsch hunner makkers. Dan kwam langzamerhand de stilte, die soms 
zo maar verbroken werd, wanneer in den stillen avond een naderende stoomboot door haar gefluit de 
slapende vogels wekte. Het buiten ‘Het Klooster’  is gevallen onder sloopershanden, het bosch is 
verdwenen, de boomen zijn geveld en op de plaats van het mooie Buiten zijn tal van rechtlijnige stijve 
straten verrezen. De naam Kloosterstraat herinnert nog aan de achttiende eeuwsche buitenplaats. Op de 
plaats waar de buitenplaats was gebouwd, had vroeger een klooster gestaan, het Reguliersklooster.  
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Tijdens het Beleg van Haarlem in 1572-1573 was een deel der Spaansche belegeraars daar onder 
gebracht. Op de lage weilanden langs het Jaagpad stonden hier en daar twintig z.g. staartmolentjes, die 
de drassige weiden van het overtollige water moesten bevrijden. In die weiden hoorde men vroeger in 
het voorjaar, in Februari reeds, de leeuweriken, die jubelend opstegen; later boden zij een prachtige 
woon- en broedplaats voor de kieviten, grutto’s en tureluurs. Menigmaal waren er in den zomer de 
Kemphaantjes, die elkaar met opgestoken kragen bekampten. In den winter waren de Spaarne-oevers 
de uitgezochte verblijfplaats voor tal van bonte kraaien, die daar heel wat van hun gading vonden. 
Even voorbij het ‘Tonnetje’  dicht bij de brug over de Jan Gijzenvaart, stond een woning half 
verscholen in een boschje en aan de overzijde van het Spaarne stonden, eveneens temidden van een 
boschje, twee boerderijen. De witte gevel van de grootste dier boerderijen, onmiddellijk aan het 
Spaarne gelegen, kwam scherp uit tegen het donkere geboomte. Tegenover het Witte Huis op het 
Jaagpad staande, kon je een echo hooren. Het geluid werd weerkaatst door de witte muur der boerderij. 
In den schemeravond, als de landelijke stilte door niets verstoord werd, riepen wij jongens op het 
Jaagpad bij de brug staande ‘Piet Hein’  en onmiddellijk klonk dan van de overzijde ‘Piet Hein’  terug. 
Andere gebouwen stonden tusschen Haarlem en Spaarndam ruim een halve eeuw geleden niet, noch 
aan den eene, noch aan de andere zijde. Wat kon dat Jaagpad mooi zijn met zijn ruime vergezichten! 
Aan de eene zijde van het Spaarne met zijn zeilende schepen (de scheepvaart was toen veel drukker 
dan thans) de groene weilanden, de boerderijen en molens in de verte, de stompe kerktorens van 
Spaarnwoude, aan den horizon Amsterdam met zijn hoogen Westertoren en voor u het dorpje 
Spaarndam met zijn spitse kerktoren. Achter u Haarlem met zijn hooge Grote kerk. Wat kon het er 
mooi zijn in alle jaargetijden, maar ook koud en guur bij strenge vorst. Bij het in die tijd moeizaam 
voortgaan over het modderige, slecht onderhouden pad, benam de ijskoude wind den voetganger de 
adem. 

 Foto’s: Links: De ton langs het Spaarne.       Rechts Bij de gasfabriek, ziende naar het noorden. 1921. 
 
Het jaagpad werd ruim een halve eeuw geleden verbreed tot rijweg, de smalle hooge bruggetjes 
vervangen door breedere. De zich uitbreidende stad deed eerst aan de ene, later aan de andere zijde van 
het Spaarne fabrieksgebouwen verrijzen. Het landelijke van het Jaagpad van weleer is verdwenen en 
grootendeels ook het natuurschoon en de mooie vergezichten. Scheepswerven verrezen aan de 
Spaarneoevers en enige jaren waren die het tooneel van rusteloze werkzaamheid. Tal van vaartuigen 
voor binnen- en buitenland werden daar gebouwd, totdat de economische inzinking zich er deed 
voelen en tal van bedrijven verlamde.  
 
Bron: Bloemendaalsch Weekblad d.d. 27 augustus 1937, in de oorspronkelijke tekst. 
 
 

Haarlems Dagblad 8 juni 1915. Tram op weg zonder rijtuigen 
  
Maandagavond reed de machinist met zijn machine van de S.T.H.A. om 
20.55 van het Soendaplein weg, met achterlating van de rijtuigen. Eerst 
voorbij boerderij ‘Veelzicht’  wist de conducteur door luide signalen de 
machinist te bereiken, die daarop de fout bemerkte en met spoed terug 
keerde. Hij reed onder groot plezier van de wandelaars terug en nam de 
passagierswagens daarna alsnog mee. 
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Boekje over de geschiedenis van de Patrimoniumbuurt 

Een uitgave van Stichting Historisch Schoten over de vroegste 
geschiedenis van de Patrimoniumbuurt, die vorig jaar 100 jaar 
bestond.  
 
Natuurlijk wordt de tuinderij Rozenhagen van Zocher in het 
boekje beschreven, maar ook Het Kikkertje, de Werf Conrad en 
de Sodafabriek worden niet vergeten. De ontwikkeling van de 
wijk, de vestiging van bedrijven en de toename van de 
werkgelegenheid komen aan bod. De prijs is €10,00. 
Het is te bestellen via e-mail: historischschoten@gmail.com 
 
U kunt ook bestellen door € 10,00 over te maken op 
bankrekeningnr. NL 63 INGB 0009 5583 33 t.n.v. van 
Stichting Historisch Schoten, met de vermelding 
Patrimoniumbuurt en naam en adres waar het boekje bezorgd 
moet worden. Buiten de regio komen er € 3,84 portokosten bij. 
 

De andere nog verkrijgbare uitgaven van onze Stichting zijn te vinden op onze website. 

 
Veranderingen bij het terrein van het voormalige voetbalstadion 
 
De nieuwbouwplannen in de Orionzone/Planetenlaan staan volop in de belangstelling. Met de 
werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting van het Schoterbos is een nieuwe stap gezet  
in de verandering van dit Stadsdeel. Er gaat over een paar jaar gebouwd worden op het voetbalveld 
van Voetbalclub Kennemerland. Hier staan nu noodgebouwen van Het Schoter en een tijdelijke 
huisartsenpost. Ook het benzinepomp- en het parkeerterrein worden bebouwd. Er zijn plannen 
voor nieuwbouw van Nieuw Delftweide, woningen en een parkeergarage en een compact plein, 
het Stadionplein. De eerste plannen zijn te vinden op de website van de gemeente Haarlem.  

 
Hierboven een foto van de aanleg van het voetbalterrein in 1948. De Mariakerk, de opvolger van 
de O.L. Vrouwe van Zeven Smarten kerk is goed zichtbaar in de open ruimte. Op de toren 
ontbreekt de kerkklok.  
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Voortgang herstel boerderij Noord-Akendam 
 
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, voor de financiering van het wind- en waterdicht maken van boerderij Noord-
Akendam. De gemeente Haarlem heeft geholpen met de voorbereidingen daarvoor. Als alles 
voorspoedig verloopt, is eind februari bekend of de subsidie verstrekt wordt. In dat geval kan met 
de uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk in maart begonnen worden. In de tussentijd 
maakt de gemeente Haarlem een voorstel om tot een plan van aanpak te komen voor de 
herbestemming van de boerderij. Dat plan zal met de wijkraad Vondelkwartier besproken worden.  

 
De Elba Kerk aan de Paul Krugerstraat 43. 
 
Sinds 2001 zijn in de Elbakerk (afkorting van ‘Elisabeth en Barbara’) appartementen gevestigd. Aan 
de buitenkant lijkt het een tamelijk onopvallend kerkgebouw. Het is een driebeukige neogotische 
kruisbasiliek met een traptorentje, links van de voorgevel. Van binnen is het overdekt door bakstenen 
kruisribgewelven. Qua interieur was het een rijk aangeklede kerk, met o.a. mooie glas-in-loodramen. 
Het gebouw werd in 1995 onttrokken aan de eredienst, waarbij het belangrijke Sauer-orgel is 
overgeplaatst naar de St. Adelbertuskerk. De kerk, die is gebouwd in 1907, kon behouden worden. De 
ingang, waar de gelovigen destijds massaal binnen kwamen, is aangepast aan de woonfunctie. 
 

                                                      Foto’s van de verbouwing in 2001.  
 
De geschiedenis van de kerk is beschreven in  een boek met de titel: ‘Kerk en wereld in het klein. “Een 
zicht in 75 jaren van de parochie H. Elisabeth en Barbara te Haarlem 1903-1978’. Daarin zijn 
bijdragen te vinden zijn van de historicus, oud-parochiaan en bij velen in de parochie bekende drs. 
Harry L. Prenen. Hij deelt zijn herinneringen, zowel vanuit de historie van de parochie, als thuis van 
de verhalen door zijn moeder zelf verteld en zelf beleefd. 
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Bakkers Behang, Cronjéstraat ‘Laat licht en lucht uw woning binnentreden...’ 
 
In 1927 is door Hendrikus Martinus Bakker in het pand Generaal Cronjéstraat 135, de ‘Eerste 
Schotense Papierhandel’ opgericht. Dit werd later Bakkers Behang. Zijn zoon Dirk Bakker nam in 
1959 de zaak over. Vanwege de opkomst van de bouwmarkten en het ontbreken van een opvolger, 

werd de winkel in 1986 gesloten.  
 
Bakker senior was oorspronkelijk 
timmerman. Zijn handel in behang en 
papier begon hij in de voorkamer van 
zijn woning in de Cronjéstraat. Achter 
de winkel was de woonkamer voor 
overdag. Daar werd geleefd en daar 
speelden de kinderen Elsebé en Dirk. 
Met mooi weer speelden ze in de 
kleine achtertuin, waar Bakker een 
schommel en een zandbak had 
gemaakt. 
                  

 H. Bakker voor zijn winkel in de Gen. Cronjéstraat. 
 
De behangrollen van vroeger hadden aan weerszijden randjes, die eraf geknipt moesten worden. Dat 
deden de beide kinderen van Bakker. Ze verdienden er 5 cent per rol mee. Dat geld verdween in de 
spaarpot. Met de randjes werd soms urenlang gespeeld. Je kon er pijpenkrullen of torentjes van maken 
(‘paradepaardjes’). De drukste tijd was het voorjaar. Na de schoonmaak deden veel mensen een fris 
behangetje op de muur. Daar speelde 
Bakker handig op in. Hij liet huis-aan-huis 
kleine behangboekjes bezorgen. ‘Parade-
paardjes’ noemde hij die. Op de voorkant 
stond de tekst: ‘Laat licht en lucht uw 
woning binnentreden met Bakkers Behang.’ 
In de zomer leverde hij markiezen. Voor dat 
bedrijfje had hij de naam ‘Zonzij’ bedacht. 
Zelf maakte hij de houten geraamtes van de 
markiezen, terwijl zijn vrouw ’s avonds op 
de naaimachine de schulpranden stikte. In 
1931 werd de zaak uitgebreid met een 
afdeling ongediertebestrijding, onder de 
naam ‘Haarlemse Zuiveringsonderneming 
Radicaal’. Huizen die waren vervuild door 
vlooien en wantsen werden eerst ontruimd. 
Dan moesten alle kieren van de ramen en 
deuren met repen grondpapier worden 
dichtgeplakt. Daarna werd, uit grote 
vierkante blikken, blauwzuur in de huizen 
gestrooid. Dat moest er twee dagen in blijven. In 1959 nam zoon Dirk de zaak over. De winkel werd 
gemoderniseerd en er kwam toen een uitgang naar de Dr. Leydsstraat (De Behangpassage). Behalve 
behang verkocht hij verf, gordijnen en raamdecoraties. De naam veranderde in Decokay en later in 
Decorette. Rond de jaren zeventig kwam de opkomst van de grote bouwmarkten. Die gingen ook 
behang verkopen. Dat was in de winkel goed te merken. Mede doordat er geen opvolger was, kwam in 
1986 een einde kwam aan ‘Bakkers Behang’.  
Bron: Archief Theo Kooijman en Haarlems Dagblad. 
 

 

 

Naast de zaak van Bakker was de groentezaak van 
Nouwland 
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Haitsma Mulierstraat . RB Schoten 20 april 1922     
 
Willem Dirk Haitsma Mulier werd in 1884 
benoemd als burgemeester en secretaris van 
Spaarndam. Hij woonde niet op het dorp. 
Burgemeester zijn, was geen dagtaak. Ook de 
beloning was beperkt. In feite was het vaak 
een erebaantje. De combinatie van 
Burgemeester/secretaris kwam veel voor. Dat 
leverde wat meer inkomsten op en was 
praktisch. Ook de combinatie met de 
gemeente Schoten was regelmatig aan de orde. 

(Schoten en Spaarndam vormden van 1812-1817 al eens één gemeente). In 1896 werd hij ook 
burgemeester en secretaris van Schoten. In 1887 werd zijn bezoldiging herzien. Als burgemeester 
en secretaris kreeg hij voortaan fl. 250,- per jaar, terwijl een hoofdonderwijzer fl.700,00 per jaar 
ontving. Zijn zilveren jubileum werd in 1909 hartelijk gevierd. Hij was in de periode 1896-1904 
zowel burgemeester als secretaris van Schoten.  
Rond 1900 werden op de gronden van ‘Het Klooster’  woningen gebouwd. Dit vroeg om extra 
voorzieningen en omdat het ging om arbeiderswoningen, kwam er weinig terug in de 

gemeentekas. Haitsma Mulier zag veel problemen op zich af 
komen. Op vrijdag 2 oktober 1903 maakt hij aan de raad bekend 
dat hij de functie van gemeentesecretaris op 1 januari 1904 zou 
neerleggen. Een maand later maakt de burgemeester aan de raad 
bekend, dat hij na rijp beraad te kennen geeft dat hij eervol 
ontslag heeft aangevraagd als burgemeester en secretaris van 
Schoten. Raadslid Louwerse vroeg, of hij de raad wil mededelen 
waarom hij ontslag neemt. De voorzitter zegt, ofschoon hij 
daartoe niet verplicht is, dat de toestanden in de gemeente 
hem te veel agiteren en dat hij het daarom beter vond zijn 
ontslag met 1 januari aan te vragen. Op 24 december 1903 zegt 
de voorzitter tijdens de laatste raadsvergadering in dat jaar, dat 
hij gedurende zeven jaren deze vergadering heeft geleid en dat 
het zeer waarschijnlijk wel de laatste zal zijn. Hij hoopt en 
twijfelt niet, of zijn opvolger zal de belangen van de gemeente                        
Schoten met dezelfde liefde behartigen als hij tot nu toe zelf 
naar beste vermogen had gedaan. Wethouder Teeuwen trad na 
18 januari 1904 op als waarnemend burgemeester van Schoten.  
Op zaterdag 27 januari 1912 overleed Haitsma Mulier. De 
Haitsma Mulierstraat is tussen de Middenweg en de 
Führhopstraat. Bron: Archief Theo Kooijman 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                   
  

Het graf op begraafplaats Westerveld in Driehuis             Huldeblijk bij het 25 jarig jubileum 

Haitsma Mulier en zijn vrouw. 
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Haarlems Dagblad 20 september 1924. 
De Korte Regulierstraat was ongeveer in het midden door een schutting met een daarop geplaatst 
rasterwerk afgesloten. Dat kwam doordat achter de schutting nog een stuk particulier terrein lag.                     

                                                                                
Eigenaar van het stuk grond was de  
N.V. Houthandel en Kistenfabriek ‘Het 
Spaarne’ te Haarlem, in liquidatie. Links een 
advertentie uit het Haarlems Dagblad van  
1 februari 1922. Toen werd turf geveild door 
een deurwaarder en leken de zaken al niet zo 
goed te gaan. 
 
 
 
 
 
 

 

Schoter Nieuwsblad. 
Redactie:  Ton van Beelen,  Frank Boorsma,  Harry van Beelen. 
Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief. Diverse internet sites. 
 
Website:  www.historischschoten.nl  
Facebook: “over Schoten en Haarlem-Noord” en  “Haarlem Noord” 
Weblog Haarlem-Noord:   https://haarlemnoord.com/ 
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Collectie Fotopersbureau de Boer online te bekijken. 

Kinderbloemencorso op de Rijksstraatweg. Jaartal onbekend. 
 
Tussen 1945 en 2004 produceerde het aan de Haarlemse Parklaan 14 gevestigde Fotopersbureau 
De Boer duizenden foto’s die hun weg vonden naar kranten en tijdschriften. Zo was bureau De 
Boer leverancier van het Haarlems Dagblad. Het bureau bouwde een archief van ruim twee 
miljoen negatieven op. Vanwege het tijdsbeeld van de foto's heeft het Noord-Hollands Archief in 
2013 deze fotocollectie, inclusief de rechten, voor 60.000 euro aangekocht van Poppe de Boer. 
Deze collectie is inmiddels opgeslagen in de depots van het Noord-Hollands Archief. De 
fotografen van De Boer waren bij de wedstrijden van HFC Haarlem, het archeologische onderzoek 
bij Huis ter Kleef, de branden bij de Zwitserse boerderij en de Philomenaschool aan de Eemstraat 
enz. Ook zijn opnames van wegwerkzaamheden op verschillende plaatsen in Haarlem-Noord te 
zien, waarmee de ontwikkeling van het noordelijk stadsdeel zichtbaar wordt. De collectie is 
inmiddels gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van 
Haarlem en omgeving, vindt een schat aan materiaal op de beeldbank op de website van het Noord 
Hollands Archief. Kijk op de website en kies ‘Beeldbank De Boer’. Daar kunt u een zoekterm 
invoeren, zoals namen van personen, straten of andere zaken en vervolgens de foto’s bekijken. Het 
is een mooie reis door de tijd. U vindt de foto’s op de website via https://noord-hollandsarchief.nl. 
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Restauratie en plaatsing van het Deo-torentje in Finkegea. 
 

De restauratie van het Deo-torentje is in 
gang gezet. De reconstructie van de 
torenspits is het sluitstuk van een 
jarenlange inspanning van de stichting 
Behoud Finkegea (Vinkega) in 
Friesland om het oude kerkgebouw te 
behouden en er een toekomstbestendige 
invulling aan te geven. De 
oorspronkelijke torenspits werd er in 
1969 weggehaald vanwege de slechte 
staat. De vervangende toren is de toren 
die bij ons bekend is als het Deo-
torentje. Die staat nu nog op het terrein 
van aannemer Kemper in Oldeholtpade, 

die de restauratie ter hand heeft genomen. Eind november 2021 is een overeenkomst getekend met de 
aannemer om de toren op de kerk te plaatsen. Voor zover bekend is in Nederland nog nooit eerder een 
gebruikte spits op een andere kerk geplaatst. Wij zullen te zijner tijd een foto van het resultaat van de 
restauratie tonen.  
 
 

Herinnering aan Limonadefabriek Loots behouden 
 
Het Kleverpark heeft een 
verscheidenheid aan bewoners 
gekend. De meesten leidden een 
anoniem bestaan en zijn niet of 
nauwelijks in de openbaarheid 
getreden. Anderen hebben 
openbare en publieke functies 
gehad, zoals wethouders en 
gemeenteraadsleden, of zijn 
commercieel succesvol 
geweest. De uit Amsterdam 
afkomstige broers Hendrikus en 

Johannes Loots, distillateurs en likeurstokers, hebben een tijdlang aan de Schotersingel 63 gewoond. 
Met hun producten kregen zij onder de naam ‘Gebroeders Loots’ in Nederland grote bekendheid. 
Vanaf 1 september 1884 hadden zij een handel in likeuren, wijnen en gedistilleerd op de hoek van de 
Pieterstraat en de Korte Wijngardstraat. Hendrik verhuisde op 25 juni 1884 naar het Frans Halsplein 
nummer 18. Later verhuisde hij naar de Schotersingel. De naam ‘Loots’ werd pas echt bekend toen de 
zaak uitbreidde met de procedure van puddingsauzen, ingelegde vruchten, limonades en gazeuses. 
Vanaf 1930 was het werkadres Mr. Cornelisstraat 22-24. Op 15 januari 1960 werd een nieuwe 
hoofdvestiging in de Waarderpolder geopend. In de panden aan de Mr. Cornelisstraat herinnert het 
opschrift ‘Limonadefabriek Fa. Gebr. Loots Wijnhandel’ aan de voormalige bestemming. Het 
stukwerk met de tekst is enige tijd geleden opgefrist en daardoor is een stukje geschiedenis behouden.  
Bron: Marcel Bulte, Kleverparkkwartier. 
 

Stichting Historisch Schoten. 
Uw donatie (tenminste € 7,50 ) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van 
Stichting Historisch Schoten, Fregat 44 1991 MB, Velserbroek (onder vermelding van donatie en uw 
persoonlijke gegevens). Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en kunnen wij u op de hoogte houden 
van onze activiteiten en publicaties. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk? Geef ze op als 
nieuwe donateur. Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers, die een bijdrage aan onze 
activiteiten kunnen leveren o.a. door archief onderzoek en het zelfstandig schrijven van artikelen. 

�
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Sloop van villa Trompenburg aan het Frans Halsplein. 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Villa Trompenburg in betere tijden. (1910) 

 
In februari 1990 moest het monumentale pand op de hoek van het Frans Halsplein en de Zocherstraat 
wijken voor de bouw van een groot appartementencomplex. Verzet door de buurt tegen de plannen 
kon de sloop niet verhinderen. Architect G. Kneppers maakte een ontwerp voor een vier verdiepingen 
tellend complex dat oorspronkelijk uit 21 appartementen en drie winkels bestond. De winkels zijn 
inmiddels praktijkruimtes geworden. 

 

Al 31 jaar expert in print- en drukwerk in de 
Cronjéstraat. Printen op elk materiaal. Foto’s 
op aluminium in de hoogst mogelijke kwaliteit. 
Digitaliseren en reproduceren van oude 
documenten. Prints, borden, displays, panorama 
panelen en foto producten.  


