
 

Foto’s uit de jaren 40 – 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal jaren geleden verschenen op Facebook foto’s uit het laatste jaar van de tweede 

wereldoorlog. De foto’s maken deel uit van een nalatenschap, en lagen jaren op de zolder van een 

huis in Nieuw Zeeland. In dit boekje zijn deze foto’s voor het eerst allemaal te zien. Ze zijn 

voorzien van commentaar en geven een beeld van de laatste oorlogsmaanden en de bevrijding van 

Haarlem. De bijschriften bij de foto’s in het boek zijn afkomstig van Ton van Beelen en Schoten 

kenner Henk Wieringa (1931–2024). Henk verzamelde in de oorlogsjaren alles wat met de oorlog 

te maken had, zoveel zelfs, dat er een tentoonstelling van kon worden samengesteld.  

Het boekje is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat voornamelijk over Haarlem-Noord. 

Het tweede deel gaat over Haarlem centrum en omgeving.  

Samenstelling Ton van Beelen. Meer dan 100 pagina’s. Zwart wit. Rijk geïllustreerd. ©2025. 

 

De prijs is €17,50 inclusief verzendkosten. Na ontvangst van de bestelling per e-mail (vermeld 

a.u.b. naam en adres gegevens) en de bijschrijving van de betaling op onze bankrekening, wordt 

het boekje binnen enkele dagen toe gezonden. 
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